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Constantijn Huygens (1596-1687) was een alleskunner. Tegenwoordig 

staat hij bekend als virtuoos dichter, maar tijdens zijn leven kende men  

hem als de secretaris van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem ii. 

Daarnaast was hij een kunstkenner, talentvol componist, musicus én 

parfumeur. Iedereen die er ook maar iets toe deed heeft met Huygens 

in een van die hoedanigheden gecorrespondeerd. 

Dit rijk geïllustreerde boek verschijnt ter gelegenheid van de voltooiing 

van de digitale editie van de briefwisseling van Constantijn Huygens 

en de bijbehorende tentoonstelling in Huygens’ Hofwijck te Voorburg. 

Het bundelt achtendertig brieven over uiteenlopende onderwerpen, 

van poëzie, muziek, schilderkunst, architectuur tot exacte wetenschap. 

Daarnaast zijn er brieven over Huygens’ privéleven als student, leerling-

diplomaat, echtgenoot en vader en grootvader. Elke brief is door een 

deskundige vertaald in hedendaags Nederlands en van een inleiding 

voorzien.

Brief na brief volgen we Huygens’ leven. Zo lezen we in de bijdrage 

van Luc Panhuysen over de Slag bij Duins die schilder Abraham de 

Verwer in 1639 met eigen ogen zag en inspireerde tot een werk dat hij 

Huygens aanbiedt. In de bijdrage van Luuc Kooijmans zien we hoe 

Huygens lobbyt bij de Franse koning en hem paait met een telescoop 

van zijn zoon Christiaan. En zo bespreekt Jean-Marc van Tol aan de 

hand van een onbekende brief van Huygens hoe deze zich nederig aan 

Johan de Witt onderwerpt om zijn neefje een betrekking te bezorgen. 

De veelzijdige Huygens komt in zijn brieven opnieuw tot leven.
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Correspondentie tussen Constantijn Huygens en onder meer: Anna Roemers Visscher,

Maurits Huygens, Susanna Hoefnagel, P.C. Hooft, Caspar Barlaeus, Susanna van Baerle, 

Gerrit van Honthorst, Amalia van Solms, prins Willem ii, Jacob Westerbaen, André Rivet,

Johannes Uyttenbogaert, Jacob Cats, Gisbert Voetius, René Descartes, Daniël Seghers,

Willem Frederik van Nassau-Dietz, Johan de Witt, prins Willem iii, en vele anderen.  

Lancering bij opening tentoonstelling ‘Constantijn Huygens. Een leven in brieven’, 
in Huygens’ Hofwijck en Swaensteyn te Voorburg (23 februari t/m 29 mei 2022).

Voorbeeld uit het boek; een brief van Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, beschreven door Ineke Huysman

Constantijn Huygens 
(1596-1687)


